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Diensten  
Zondag 19 maart 2026 gaat ds. R. Bos uit Harderwijk voor. Muzikale medewerking verzorgt 

Anja Breedijk. Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en jeugdkerk. 

Zondag 26 maart 2026 gaat ds. M. Visschers voor. Muzikale medewerking verzorgt Sjaak 

Kazen. 

Collecte 

Stichting Mission Adulam van Fineke Janssen 

Al meer dan 30 jaar zet Fineke Janssen zich in als zendeling voor jongeren met 

verslavingsproblematiek in Bolivia. Met Stichting Mission Adulam biedt zij hulp aan 

verslaafde kinderen, tieners en jongeren in drie tehuizen in de hoofdstad La Paz. Hier 

worden zij geholpen om een nieuwe start te maken en te herstellen van hun verslaving. 

Bolivia gaat gebukt onder een economische crisis en door tekorten zijn de prijzen van alle 

levensmiddelen enorm gestegen. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het huishoudboekje 

van de tehuizen van Mission Adulam en financiële steun is dan ook zeer welkom. We 

bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.  

Lees meer in de nieuwsbrieven van Tineke:  www.mision-adulam.nl/nieuwsbrieven 

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoudsfonds.  

Informatie over de dienst van zondag 19 april 2026. 
Deze zondag staan we stil bij Daniël 1, een verhaal dat verrassend herkenbaar klinkt in onze 
tijd. Daniël en zijn vrienden leven in Babel, een wereld die hen probeert te vormen naar haar 
eigen maat. Toch bewaren zij hun identiteit en kiezen zij voor een stille, vastberaden trouw. 
Wat betekent het om vandaag — midden in drukte, verwachtingen en aanpassing — je ziel 
niet te laten bepalen door de ‘logica van Babel’? En hoe ontdekken we hoop in een wereld 
die soms gesloten lijkt? 
In de dienst zoeken we naar die ruimte van vertrouwen waarin Gods toekomst oplicht.  

 
Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties voor haar 80e verjaardag naar 
zr. Swets. De bloemen worden weggebracht door Anneke en Ben Vonk. 
 

Mededelingen 
Er zijn vreugdevolle berichten over jubilea en herstel, maar er zijn ook grote zorgen en 
verdriet binnen de gemeente. Laten we onze dank en voorbede brengen bij de Heer. 
  

-Voorbedeboek 

In de hal ligt een voorbedeboek. U kunt voorafgaand aan de dienst, of op ieder ander 

moment uw gewenste voorbede hierin schrijven. De dienstdoende diaken zal dit samen met 

de dienstdoende ouderling vervolgens met de voorganger (beoor)delen. De voorganger zal 

dan deze wensen in de voorbeden een plaats geven. Maak gebruik van deze mogelijkheid. 

Vriendelijke groet, Piet Schakel, voorzitter diaconie  

 

Nieuws vanuit de kerkenraad. 
Afgelopen zondag is tijdens de kerkdienst bekendgemaakt dat Anne Eggink- de Kok het 
beroep dat ze van onze gemeente ontvangen had heeft aangenomen. Een prachtig bericht 
waar we dankbaar en blij mee zijn! Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen wanneer de 
inzegening zal plaatsvinden. Maar ook wanneer Anne en haar man Bas naar Giessenburg 
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komen en hun intrek nemen in de pastorie. Ook een woord van waardering voor het werk en 
de werkwijze van de beroepingscommissie. Maar, zoals zondag ook verwoordt, we voelen 
ons gesteund door het werk van de Geest. En we hopen en bidden dat deze keuze voor 
zowel Anne als voor ons als gemeente zegenrijk mag zijn. 

 
Bericht vanuit Anne Eggink 
Beste allemaal,  
In vertrouwen, verheugd en nieuwsgierig heb ik het beroep mogen aannemen dat door jullie 
op mij is uitgebracht. Daarvoor dank! Mijn naam is Anne Eggink-de Kok, ik ben 28 jaar oud 
en getrouwd met Bas Eggink (psycholoog). Als echte Zuid-Hollander ben ik in Nootdorp 
geboren en opgegroeid. De opleiding tot gemeentepredikant en geestelijk verzorger heb ik in 
eerste instantie in Groningen en later in Utrecht gevolgd aan de Protestantse Theologische 
Universiteit. Gezien ik afgelopen februari ben afgestudeerd, zal dit mijn eerste gemeente zijn. 
Wij zien er dan ook erg naar uit om naar Giessenburg te verhuizen en jullie te gaan leren 
kennen in de periode die voor ons ligt. Door het fijne en soepele contact met de 
beroepingscommissie, een warme eerste indruk van de gemeente tijdens een eerste 
gastpreekbeurt op 21 december, gebed en gesprekken met naasten, ben ik mij steeds meer 
verwant en vertrouwd gaan voelen met de Maranathakerk te Giessenburg. Het aannemen 
van dit beroep is dan ook een stap gemaakt met hart en verstand! Ik zie een gemeente die 
hecht en actief is, op zoek naar Gods liefde en goedheid in openheid en ontvankelijkheid 
naar de wereld om ons heen. Een gemeente die trots is op wie ze is en daar graag van uit 
wil delen! Ik hoop van harte dat ik mijn plek in dit geheel mag vinden en we in vertrouwen in 
elkaar en God op weg mogen gaan. Ik hoop u snel te ontmoeten! 
 
Kunst in de kerk 
Vanuit de 3 Giessenburgse kerken is er ook dit jaar weer een 
expositie van ‘Open je artistieke hart’. 
Er zijn allerlei soorten kunst te bewonderen die rondom het bijbels 
thema “Levend water” zijn gemaakt. Beelden, schilderijen, muziek 
en gedichten. Kortom, diverse soorten kunstwerken. Bij al deze 
kunstwerken is een beschrijving te vinden waarom men hiertoe 
gekomen is. 
Zo wordt duidelijk waar je naar kijkt en wat dit kunstwerk met de 
maker gedaan heeft. 
De expositie is op vrijdag 17 april vanaf 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 18 april van 10.00 
tot 15.30 uur in de Hervormde kerk in Giessenburg en zal daarna in de Maranathakerk ten 
toon worden gesteld. 
 
Senioren-ontmoeting  

Woensdag 22 april a.s. schuiven de senioren aan voor een gezellige ontmoeting. 
Wij beginnen om 10.30 uur met koffie en willen met elkaar de lunch gebruiken. 
Opgeven kan nog tot maandag 20 april bij de scriba. 
Groeten van: Hilda, Dicky, Geri, Riet, Babs en Ageeth. 
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-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  

 
 

 
 
 

 

Data ter herinnering 

17 + 18 april   expositie kunst in de kerk 

21 april   Geloven op dinsdag 

22 april   Senioren-ontmoeting 

23 april   Kerkenraad 

26 april   14.30 uur Tentdienst 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 26 april 2026. Kopij voor de 

Nieuwsbrief vóór donderdag 23 april 2026 om 19.00 uur inleveren bij de makers van de 

nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com 
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